KERKBLAD

GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

28 september 2025

Zondag 28 september

Voorgangers:

Organist:

Kindernevendienst:
Tienernevendienst:

Kinderoppas:
Bloemen:
Collecte:

Zondag 5 oktober
Voorgangers:

Organisten:

Kindernevendienst:

Kinderoppas:
Bloemen:
Collecte:

9.30 uur Ds. H. de Haan

19.00 uur Ds. J. Riemersma (HK)
Dhr. D. ten Hove

Sanne (1, 2, 3)

Harry

Antonien Schra, Marieke Immink
Janny Bosch

Kerk, Onderhoud

9.30 uur Ds. J.A. Dekker

Bediening Heilige Doop aan Milou de Jong
19.00 uur Ds. T.W.D. Prins — v.d. Bosch (GK)
Dhr. D. ten Hove, dhr. B. Scholten

Marlies (1, 2, 3), Jeanine (4, 5, 6)

Marlies Immink, Nanda Bartels

Janny Reefhuis

Israél Zondag, Zending



Zondag 12 oktober
Voorgangers:

Organist:
Kindernevendienst:
Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen:

Collecte:

Zondag 19 oktober
Voorgangers:

Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen:

Collecte:

Zondag 26 oktober
Voorgangers:

Organist:
Kindernevendienst:
Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen:

Collecte:

9.30 uur Ds. Y. Breemes

19.00 uur Ds. A.W.J. Theunisse (gezamenlijk HK)

Dhr. R. Nijland

Désiré (1, 2, 3)

Wendy

Zwanet Boeschen Hospers, Eva Bartels
Miny Reimink

Diaconie, Onderhoud

9.30 uur Ds. K. van der Kamp

19.00 uur Mw. H. Schotanus (gezamenlijk GK)
Dhr. H. Dubbink, dhr. J.JW. Timmerman
Hester (1, 2, 3), Jaélle (4, 5, 6)

Géranda Kamphuis, Dorien Kuilder

Henny Kamphuis

IZB, Zending

9.30 uur Ds. G.A. Trouwborst
15.00 uur Ds. G.A. Schreuders (HK)
Dhr. P. Nieuwenhuis

Sanne (1, 2, 3)

Sofia

Marlous Heukels, Marlies Bartels
Bert & Edith Kamphuis

Kerk, Onderhoud




KERKENRAAD

Contactdames

Langs deze weg willen wij Diny Bartels en Roelie Dubbink hartelijk
danken voor het vele werk dat jullie hebben gedaan als contactdame.
Wij wensen jullie Gods onmisbare Zegen toe. In wijk 3 is Ria Horstink en
in wijk 4 is Meta Kamphuis bereid gevonden de werkzaamheden over te
nemen. Hartelijk dank dat jullie deze taak op jullie willen nemen en
wensen jullie Gods nabijheid toe.

Volwassencatechese

Het winterwerk is van start gegaan en we willen daarom ook graag
weer, samen met de hervormde gemeente, de volwassencatechese
oppakken op dezelfde manier als vorig jaar.

We zijn gebleven bij hoofdstuk 4 uit het boekje 'God is groter dan je
denkt' uit de Kringserie van de I1ZB. Samen lezen we dit door en
bespreken dit. Als je geen boekje hebt, geen probleem; we zorgen voor
wat kopietjes!

De 1e avond staat gepland op woensdag 8 oktober om 20.00 uur in
Ruimte, daarna zullen we gezamenlijk de andere avonden inplannen en
melden in een volgend kerkblad.

ledereen is van harte welkom om aan te sluiten!

(groetjes Geri Poorterman, in overleg met andere deelnemers v.d. groep)

Belijdeniscatechisatie

Zie ook de oproep in het voorgaande kerkblad: zit je eraan te denken
om belijdenis te gaan doen? Laat dat dan weten aan je wijkouderling of
stel je vraag of opmerking aan de jeugdouderling Jeanine Bosch, mail:
jeaninemaneschijn@hotmail.com of via 06 12445907.

%QWO%‘?
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Uitnodiging voor alle jeugd van catechisaties
en clubs van de Hervormde Gemeente en de

Gereformeerde Kerk. /‘C/‘fu’fj‘ f/
ope

Dit seizoen willen we als jeugd sparen voor ‘Christ’s hope’.

We hebben hier in de diensten op startzondag al iets van mogen zien in
een kort filmpje.

Graag willen we jullie wat beter kennis laten maken met deze
organisatie en het goede werk dat ze doen. Daarom nodigen we jullie
allemaal van harte uit voor een gezamenlijke informatieve én gezellige
avond in Ruimte, vrijdagavond 31 oktober om 19.30 uur.

Jullie komen dan toch allemaal?!

Veilige Kerk

In een eerder kerkblad (april 2025) is een stukje informatie gedeeld over
de Veilige Kerk. Om alle leiding van jeugdgroepen en ook de jeugd zelf
hierover kort in te lichten en bij te praten, zullen we hier tijdens
bovenstaande avond kort mee beginnen.

Daarom worden alles oppassers, leiding KND, TND, schriftlezing uit
eigen bijbel, catecheten en alle clubleiding van harte uitgenodigd
vrijdagavond 31 oktober vanaf 19.30 uur.

Vanaf 20.00 uur zal dan de avond ‘overgenomen’ worden door een
vrijwilliger van Christ’s hope. ledereen is ook daar van harte welkom.

Kringwerk: Gebedskring en bijbelstudiegroepen

Gebedskring

Als gebedskring komen we elke 2e dinsdag van de maand samen van
19.30 tot 20.30 bij één van de leden thuis. We zingen enkele liederen,
lezen een kort gedeelte uit de bijbel en praten daar met elkaar over.
Daarna schrijven we gebedsintenties op; waar kunnen we voor bidden
en danken. Dat kan onze gemeente, ons dorp, ons land, de wereld of
andere zaken zijn. Om de beurt brengen we in wat ons bezig houdt, in
gebed tot God. Ter afsluiting zingen we samen nog een lied. We geloven
dat het belangrijk is om samen te bidden tot eer van God en tot heil
voor mensen. Contactpersoon: Esther Menkveld, tel.: 06-36484059



Bijbelstudiegroepen

De bijbelstudiegroep is meer dan een studiebijeenkomst. Het gaat in
eerste instantie om de opbouw van onderlinge (geloof)gemeenschap.
Daarbij speelt het bezinningsmoment wel een belangrijke rol, maar niet
alleen. Het gebed voor elkaar, openheid naar elkaar toe, gezellig
bijpraten, meeleven buiten de Bijbelstudiebijeenkomsten om, is van
belang om de gemeenschap te versterken en te verdiepen. In onze
gemeente zijn verschillende bijbelstudiegroepen. Zij komen in het
winterseizoen (september-april) + 8 keer bij elkaar.

Een groep jongeren die samenkomen willen samen meer over
het geloof delen en ontdekken. Dit is een groep voor jongeren
vanaf 18 jaar. Zij komen op 1°¢ donderdagavond van de maand
samen.

Contactpersoon: Marit Kamphuis, maritkamphuisl@hotmail.com

Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer!
Dat is wat wij doen op deze gezamenlijke gesprekskring. Deze
kring is bedoeld voor (jong-) volwassenen. We komen een keer
per maand bij elkaar, afwisselend bij de kringleden thuis. Aan de
hand van een boekje worden er verschillende (actuele)
onderwerpen besproken en we kijken wat de Bijbel ons hierover
wil vertellen. Voel je welkom!
Contactpersoon: Wilco Kamphuis, tel. 06-38377800 of Anne
Bargboer, tel. 06-13761279
Daarnaast is er groep vrouwen die op een ochtend bij elkaar
komen, op dit moment zijn ze met zijn vieren. Het zou fijn
wanneer er een aantal mensen zich hier bij aansluiten.
Contactpersoon: Janny Bosch, tel. 06-20693792
Eens per maand komen vrouwen op wisselende avonden samen
om te praten over het woord van God aan de hand van de Bijbel
en een gespreksboekje. Het is altijd vroeg in de avond en in
overleg met elkaar kijken we welke avond het beste past.
Contactpersoon: Alie Reimink, tel. 06-12946699
Eens in de maand op een ochtend of middag komt
er een groep vrouwen samen, zij zijn 70 jaar of ouder.
Contactpersoon: Roelie Dubbink, tel. 0546-697595
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Moederkring
De moederkring bestaat uit een aantal moeders die 4 keer per jaar bij

elkaar komen. We hebben het dan over geloofsopvoeding; hoe kunnen
we in deze maatschappij onze kinderen de liefde van God voorleven en
meegeven. Dit doen we ook aan de hand van een boekje. We komen

’s ochtends, onder schooltijd, bij elkaar. Voor oppas hoef je niet te
zorgen; je eigen kinderen mag je meenemen.

Contactpersoon: Renda Bartels, tel.06-29104205

Beroepingswerk
Op de laatst gehouden gemeenteavonden van 2 juli j.l. is aangegeven
dat er een gezamenlijke beroepingscommissie komt van beide
kerkgemeenschappen. In dankbaarheid maken de gezamenlijke
kerkenraden de samenstelling bekend.
De volgende mensen vormen de gezamenlijke beroepingscommissie:

Henriétte Valk

Henk Maneschijn

Marlies Immink

Gerdinand Valk

Erna Immink

Geerhard Kleinjan

Inge Borkent

Margreet Marsman

Willy Schutmaat

Mariélle Valk

Martin Immink

Dinand Grondman
Wij wensen de leden Gods zegen toe bij het zoeken naar een predikant
en bidden dat we in die zoektocht ook Gods hand mogen zien. We
spreken het vertrouwen uit dat we een voorganger mogen ontvangen
die God voor ons in gedachten heeft.
Op diezelfde gemeente-avond is aangegeven dat er de mogelijkheid is
om namen in te dienen van predikanten van wie u vindt dat ze geschikt
zijn om in Daarle beroepen te worden. Deze namen kunt u indienen tot
1 oktober bij de scriba.



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Kostersteam

De zoektocht naar een koster voor de zondagse erediensten en voor de
rouw- en trouwdiensten is gelukt.

De volgende personen gaan per toerbeurt de taak als koster bij
kerkdiensten vervullen:

Jan Wouter Immink, Dinand Laarman, Henk Kerkdijk, Erik Dubbink en
Gerrit Bosch. Wim Valk blijft als hulpkoster dezelfde functie vervullen.
We zijn dankbaar dat deze mensen hun steentje willen bijdragen aan
het samen kerk zijn en zich willen inzetten om de kosterstaak te
vervullen. Gods zegen gewenst bij dit werk!!

College van Kerkrentmeesters

ZENDINGSCOMMISSIE

D.V. zondag 19 oktober is het zendingszondag. Een speciale zondag die
in het teken staat van de verspreiding van Gods woord, dichtbij en ver
weg. Deze zondag hoopt dominee van der Kamp voor te gaan. Tevens
hoopt Jorinde Immink ons iets te vertellen over haar reis naar Ghana
waar zij namens ‘Operatie Mobilisatie’ ontwikkelingswerk heeft verricht.
Zij zal ons vertellen over haar reis en haar belevenissen aldaar. Wij
hopen u allen te ontmoeten deze dienst. Na de dienst is er de
gelegenheid om koffie te drinken in gebouw Ruimte.

Zendingsbijdrage

De zending is een belangrijk onderdeel van ons ‘kerkzijn’. Met uw
vrijwillige bijdrage, van €15,- per belijdend lid, kunnen veel doelen
worden ondersteund, hier en ver over de grens. Als u de
zendingsbijdrage van 2025 nog niet heeft betaald zou u dit dan
binnenkort willen afhandelen? Alvast bedankt! Vriendelijk verzoek: als u
de zendingsbijdrage overmaakt, wilt u dan duidelijk uw naam, adres en
postcode vermelden. Bankrekeningnr: NL94 RABO 0324 8151 82 T.n.v.
Zendingscommissie Geref. Kerk Daarle



KINDEROPPAS

02-11 Desire Bosch Janien vd Schootbrugge
05-11 |Dankdag |Jolien Schepers lemand van de Herv. Kerk
09-11 Anne Bargboer Priscilla Valk

16-11 Rianne Reefhuis Aly Veurink

23-11 Sofia Bosch Jacqueline Dubbink
30-11 Dinie Bartels Mini Veldman

07-12 Marieke Immink Nienke Kamphuis

DANKBETUIGING

Het heeft ons goed gedaan zoveel hartelijkheid en medeleven te mogen
ervaren tijdens haar leven en na het overlijden van onze lieve, zorgzame

moeder, schoonmoeder, trotse oma en overgrootoma Dine Jansen —

Kleinjan. Hiervoor onze oprechte dank.

Ina en Jan - Jan en Gea, kleinkinderen en achterkleinkind

‘Een handdruk, een kaartje of brief, een woord of een gebaar’.
Hartelijk dank voor alle blijken van medeleven na het overlijden van
onze moeder, oma en omi Janna Gerrits- Plaggenmars

Hartelijke groet, Willy Schutmaat




Dag allemaal,

Op 31 augustus 2025 was mijn afscheidsdienst als koster van de
Gereformeerde Kerk (PKN) Daarle.

Dit was een prachtig afscheid waar we iedereen zeer erkentelijk voor
zijn. Het was bijzonder feestelijk, wij hebben hier geen woorden voor en
weten niet wat we moeten zeggen, behalve hartelijk dank!

Voor alle inzet noemen wij liever geen namen, omdat we niemand
willen vergeten. Ook willen we u allemaal hartelijk danken voor de
prachtige cadeaus en wat we in contanten mochten ontvangen. Dit was
een complete verrassing! Nogmaals hartelijk dank!

Namens mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen,

Egbert Dubbink

Heel hartelijk dank voor alle belangstelling, in welke vorm dan ook, die ik
mocht ontvangen tijdens mijn opname in het ziekenhuis en in de periode
daarna. Dit waardeer ik zeer!

Het gaat gelukkig inmiddels de goede kant weer op.

Hartelijk groet, Ina Hoff

Israél zondag
Zondag 5 oktober a.s. is het Israél zondag. Dit jaar willen we de collecte
gaan besteden aan de St. Jaffa-Project Nederland. In Israél is ook veel
armoede. Stichting Jaffa-Project Nederland (www.jaffaproject.nl) helpt
mensen die in nood zijn van klein tot groot. Zij zorgen voor maaltijden
voor kinderen uit arme gezinnen. Joodse, Palestijnse en
vluchtelingenkinderen worden geholpen zodat ze op school een
voedzame maaltijd ontvangen. Ze organiseren bijeenkomsten die
verzoening onderwijst, traint en faciliteert, voornamelijk tussen
Israéliérs en Palestijnen met diverse etnische en religieuze
achtergronden, gebaseerd op Bijbelse principes van verzoening. Ze
geloven niet dat onze volkeren gedoemd zijn dezelfde fouten te maken,
noch geloven ze dat we voor altijd vastzitten in cycli van geweld en
politieke impasse... We moeten naar ons verleden en ons heden kijken
in het licht van onze hoop voor de toekomst. St. Jaffa-Project
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Nederland, deze stichting heeft geen personeel in dienst, maar
uitsluitend vrijwilligers. 96% van de inkomsten gaat naar het doel
waarvoor het bestemd is! Mw. Ligthart (echtgenote van dr. Ligthart in
Nijverdal) stuurt 2x per jaar een nieuwsbrief. (info@jaffaproject.nl of
www.jaffaproject.nl waar je de informatiebrief kunt aanvragen). Helpt u
mee om onze broeders en zusters te onder steunen?

Alvast bedankt, namens St. Jaffa-Project Nederland.

TOP2000 Dienst m.m.v Gospelkoor Shine o.l.v. Andre Bijleveld.
Op zondagavond 5 oktober om 19.00 uur mogen we weer een
gospeldienst organiseren in de Gereformeerde kerk van Den Ham! Het
thema van deze dienst is; 'l wanna know what love is' van Foreigner. Dat
geeft precies aan wat de bedoeling is van deze kerkdienst; de liefde van
God beter leren kennen.

In een TOP2000 dienst wordt - zoals in elke kerkdienst - gebeden,
gelezen uit de Bijbel, gesproken en gezongen. De liederen die we zingen
en gaan beluisteren zijn geen traditionele kerkliederen. Het zijn liederen
uit de rijke geschiedenis van de pop- en rockmuziek.

De dienst zal gaan over het verhaal dat Jezus vertelt over de Verloren
Zoon. Daarbij passen liederen als Fix You (Coldplay), To my father's
house (Les Humpries singers), Yesterday (the Beatles), One Love (Bob
Marley) en nog meer bekende hits, gezongen door het koor Shine uit
Nijverdal. Ds. Hans van Dalen zal samen met Marcel van Dijk verzen uit
de bijbel en verbindende teksten uitspreken.

De dienst aan de Ommerweg begint om 19.00 uur en iedereen is van
harte welkom!
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Uitnodiging - Informatieavond Hospice Noetsele

Voor iedereen die benieuwd is naar vrijwilligerswerk in ons hospice

In de Week van de Palliatieve Zorg (thema: Leven tot het laatst) openen
wij onze deuren. Ben je benieuwd wat het betekent om vrijwilliger te
zijn in een hospice? Of wil je gewoon eens kennismaken met ons werk?
Dan ben je van harte welkom op deze informatieavond.

We vertellen je meer over het hospice en de rol van vrijwilligers. Wat
doe je? Wat kun je betekenen in iemands laatste levensfase? Onze
vrijwilligers delen hun ervaringen en beantwoorden graag je vragen. Als
het kan, geven we ook een korte rondleiding.

Datum: 9 oktober 2025

Tijd: 19:30 21.00 uur

Locatie: hoofdgebouw van woonzorglocatie Krénnenzommer
Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn

Meld je vooraf even aan via hospice@zorgaccent.nl, dan zorgen wij
voor koffie en thee.

We hopen je daar te zien!

11


mailto:hospice@zorgaccent.nl

Samen eten; gezellig!
Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te
genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap. De eerstvolgende
datumis: Dinsdag 21 oktober
Locatie: De Eshoeve, Esweg 10b in Daarle
Kosten: €10,00
Tijd: Inloop vanaf 17.15uur

Opgave bij Willy Schutmaat 0627112681 /
Henny Kamphuis 0612794201. Hier kunt u
ook aangeven of er dieetwensen zijn en of u
vervoer nodig hebt.

Wees welkom!

Ouderen en Uit en Thuis Daarle

Op Vrijdag 24 oktober hopen we een autotocht te houden. We gaan via
een mooie route naar Landgoed Kaamps, zuivelboerderij en kaasmakerij
in Deurningen. We vertrekken om 09.30 bij Rehoboth en worden om
10.30 uur ontvangen met koffie en krentenwegge.

Daarna volgt er een rondleiding en om ongeveer 12.00 uur een
uitgebreide lunch. Hierna gaan we naar de Kaasmakerij.

Kosten: 40,- euro. Opgave tot en met maandag 20 oktober bij Roelie
Dubbink tel.: 06 25480953. We hopen op een mooie dag.

Passage

Woensdag 29 oktober komt Passage om 19.30 uur bijeen in Rehoboth.
Deze avond gaan wij het spel ‘Wie van de drie’ spelen. Hiervoor zijn drie
heren uitgenodigd die aparte voorwerpen/gereedschappen
meebrengen waar dan de functie van geraden moet worden. Daar
kunnen interessante gesprekken uit voortkomen! Wilt u uw kennis
testen? Welkom deze avond.
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Uitnodiging busreis naar de ‘Mars voor het leven’ en
informatieavond

Het leven is gegeven door God de Schepper. In ons land zijn er in 2023
39.332 ongeboren levens die door abortus provocatus het levenslicht
helaas niet zien. Dat baart ons als werkgroep grote zorgen. D.V.
zaterdag 15 november is er in Den Haag een Mars voor het ongeboren
leven (weekvanhetleven.nl). Duizenden mensen lopen deze stille mars
om maatschappelijk aandacht te vragen voor deze levens. Onze
overtuiging is dat het leven gegeven is. Dat betekent dat ongeboren
leven ook beschermd moet worden. Met een werkgroep uit het oosten
van ons land gaan wij per bus naar deze stille mars.

Deze begint met bezinning, Bijbel lezen en zingen, daarna wordt de
mars in stilte gelopen en ook op dezelfde manier als in het begin
afgesloten. We nodigen u van harte uit om op zaterdag 15 november
met ons mee te gaan. De bus vertrekt om 08.00 vanuit het tankstation
de ESSO in Vriezenveen. U mag gratis mee, tijdens de reis wordt er
gecollecteerd voor de onkosten.

Aanmelden kan bij: Willem Meijer (06-83569336), via QR-code, of via
deze link: https://forms.gle/2cz3pTK45cUKfVeRA

E Daarnaast heten we u ook van harte welkom voor een
informerende bijeenkomst op 25 september in CCK2,
Kerkstraat 2, te Vriezenveen. Spreker Carel de Lange van
Stichting DCBR, zal ons meenemen in wat wij als pro-lifers
praktisch kunnen doen. Inloop is om 19.45 uur en we
starten de avond om 20.00 uur. Toegang is gratis. Wilt u het ongeboren
leven ook opdragen in uw gebeden?

Werkgroep Pro-life Twente(rand)

e
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Prinses Beatrix Spierfonds

De collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds heeft het mooie bedrag
van €1023,97 opgeleverd in Daarle. €721,97 via de bussen en €302,00
met de QR-code of online.

Alle collectanten en gevers worden heel hartelijk bedankt.

KWF kanker bestrijding

In de week van 1 t/m 6 september is er gecollecteerd voor de
kankerbestrijding. Sinds een aantal jaar kiest de KWF ervoor om alleen
te collecteren door middel van een QR-code. Dit levert helaas soms
frustraties op en is niet voor iedereen een optie. Ondanks dat heeft de
collecte wel een supermooi bedrag opgehaald in Daarle van €1452,-.
Mede door uw vrijgevigheid kan KWF investeren in nieuwe doorbraken
in kankeronderzoek, zodat we samen de dag steeds dichterbij brengen
dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker. Namens het KWF heel
hartelijk bedankt!

VERSCHIJNING KERKBLAD
Het volgende kerkblad zal verschijnen op 26 oktober en 23 november.
Kopij kan t/m zaterdag 18 oktober en 15 november voor 17.00 uur
worden ingeleverd bij: Jacqueline Dubbink.
E-mail: g-kerkblad @pkn-daarle.nl

AGENDA
14-10 Kerkenraadsvergadering 19:45 uur
20-10 Collectemunten 19.30-20.30 uur
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